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	Colofon: ‘De Kern’ is geschreven voor Werkplaats de Gruyter, Provincie Noord-Brabant, in juli 2017. 

	Auteurs: Frank van Empel & Caro Sicking 

	Uitgeverij: Studio nonfiXe

	 

	 

	Leeswijzer: Brabantse centra lopen leeg. Mensen en winkeliers verlaten panden. Maar leegstand is niet het probleem. Leegstand is een symptoom van diepgaande verandering. 

	De zes hoofdstukken zijn los van elkaar te lezen. Het eerste verhaal, Eén medaille, twee kanten’ is fictie, maar daarom niet minder waar. 

	‘Leegstand, symptoom van diepgaande verandering’ vormt een overkoepelend essay. 

	De overige hoofdstukken zijn daar aanvullingen c.q. inspiratie- of gedachtespinsels over. 

	



	



	1. Eén medaille, twee kanten: Mevrouw van der Aa versus Gerard Zet

	1.1: De vallende avond

	Als de avond valt, springen de lantaarnpalen aan. De schone straten zijn goed verlicht. Auto's staan keurig op de oprit geparkeerd. Heggen zijn geknipt en geen stoeptegel ligt los. Mevrouw van der Aa gluurt door haar gordijnen naar buiten. Er is niemand. Albert, de bezorgservice van Albert Hein, heeft vanochtend de wekelijkse boodschappen bezorgd. De chauffeur van de supermarkt is de enige levende persoon die mevrouw van der Aa vandaag gezien heeft. Ze zucht en schenkt zichzelf een Grand Marnier in. Voor de spiegel heft ze het glas en zegt: 'cheers'.

	 

	Alles is weg

	Mevrouw van der Aa is 83 jaar. Ze woont in het Brabantse Vught, aan de rand van 's-Hertogenbosch. Het huis waarin ze woont is, heeft ze destijds met haar man en kinderen gekocht. Haar man is dood. De kinderen komen nog sporadisch langs. Ze hebben het druk en het is hier zo saai voor de kleinkinderen. Haar zoons verlieten hun geboorteplaats, omdat ze niet ‘in een spookstad willen wonen’, zo zei Ton letterlijk tegen zijn moeder.

	Mevrouw van der Aa is gezond, maar slecht ter been. Het is een groot huis. Op de twee etages is zij al zeker twintig jaar niet meer geweest. Daar zijn de luiken gesloten door haar man, de dag dat hun slaapkamer naar beneden verhuisde. 

	Er staat een auto voor de deur waarmee ze nog wel eens naar een vriendin in Den Bosch rijdt. Dat is gevaarlijk op haar leeftijd, maar het Vughtse verkeer is vriendelijk en als ze op de binnenwegen blijft, komt ze haast niemand tegen. 

	Mevrouw van der Aa is bang om in de avond de straat op te gaan. Daarom heeft ze haar hond weggedaan en in plaats daarvan een alarminstallatie laten aanleggen. De straten zijn zo leeg. Park Reeburg waar ze vroeger graag kwam, is vervangen door een grote parkeerplaats. Mensen uit de omtrek parkeren daar en pakken de bus als ze naar het theater in Den Bosch gaan. 

	Mevrouw van der Aa denkt terug aan de tijd dat ze in de Speeldoos om de hoek Jan Kersten zag optreden. De cd die hij toen uitbracht, zit in de stereo. Kinderen, ook de kinderen van mevrouw van der Aa, volgden muzieklessen en voerden musicals op in het kleine, maar professionele theater. 

	‘Alles is weg,’ verzucht ze.

	 

	Monotoon gezoem van auto’s waait over de geluidsschermen van de A2

	 

	De volgende ochtend schijnt de zon. Het is 21 maart 2020.

	 

	Mevrouw van der Aa opent haar raam, in gedachten hoort ze opgewonden kinderstemmen. Het is lang geleden dat kleuters van groep drie met hun juf door het dorp liepen en aanbelden om een object te ruilen. 

	Haar eigen zoons hadden in het kader van een kunstproject op school hun eigen straat geschilderd, met aquarelverf. De tekeningen hangen nog in de gang. Steeds als mevrouw van der Aa ernaar kijkt, valt het haar op hoe levendig de buurt toen was. 

	Er staan honden en voetballende vriendjes op de aquarel van Ton, getekend in onhandige penseelstreken. 

	‘Je hoort hier alleen nog het monotone gezoem van auto's die over de A2 zo snel mogelijk voorbij Vught rijden. Geen kermis, geen markt, geen jeu de boules of bridgedrive meer. Vroeger was alles beter.’ 

	Mevrouw van der Aa loopt in haar ochtendjas naar de telefoon. Ze draait het nummer van de bibliotheek in Den Bosch. 

	‘Goede morgen, ik vroeg me af of U de nieuwste Salman Rushdie al binnen heeft?’ 

	De vrouw aan de andere kant van de lijn antwoordt vriendelijk dat de bezorger morgen een stapeltje boeken komt afleveren en dat de Rushdie erbij zit. 

	Mevrouw van der Aa leest veel, maar het meest verheugt ze zich op de komst van de jonge student die haar boeken brengt. Soms heeft hij tijd voor een kop koffie. Ze geeft hem altijd een flinke fooi. Zo koopt ze haar eenzaamheid voor een half uurtje af.

	 

	De lol was er vanaf

	Naast mevrouw van der Aa staat een huis dat minstens even groot is als het hare. Er wonen twee mensen van een jaar of vijftig. Beiden werken en reizen veel. Soms is er dagenlang geen beweging te zien. Af en toe komt er een glazenwasser of een tuinman. Jos en Anneke van Lierop hebben hun huis vijf jaar geleden gekocht. Ze zochten een rustige plek om te wonen, dichtbij de voorzieningen van een grote stad. 

	Ook handig was dat de supermarkt om de hoek tot 22.00h open bleef. Die is nu weg. Filialen op de Helftheuvel en Pettelaerpark zijn rendabeler. Allescafé De Gereghthof waar Anneke met kantoor nog wel eens 'een vorkje prikte', is dicht. De dochter van Lambert heeft nog geprobeerd om alleen de weekenden open te zijn, maar dat hield ze niet lang vol. De lol was er vanaf, om over de omzet maar te zwijgen. 

	Anneke en Jos zijn gisteren naar de makelaar geweest. Ze willen hun huis weer verkopen: het kan ook té rustig zijn.

	 

	Een wijk van Den Bosch

	Het begon allemaal met de gedachte dat Vught een wijk van Den Bosch was. Er moest bezuinigd worden. Terwijl in grote steden, zoals Tilburg met projecten als ‘verrijk je wijk’ de sociale cohesie in buurten werd verstevigd, ging in Vught het mes in alle sociaal-culturele voorzieningen. 

	Aanvankelijk maakte niemand zich er erg druk over. Den Bosch, Eindhoven en Tilburg hebben genoeg te bieden. Het Vughts historisch museum sloot als eerste de deur. Een paar maanden later volgden de bibliotheek en theater de Speeldoos. Rozenoord waar ouderen en mensen met lagere inkomens cursussen volgden en elkaar ontmoetten, blies de laatste adem uit. Vughtse kunstenaars verloren hun podium toen de kunstuitleen de huur niet langer kon betalen. Ze vertrokken de een na de ander. 

	Het basisonderwijs ging zienderogen achteruit. De scholen moesten voor voorstellingen naar de stad en ouders met drukke banen hadden geen tijd om de jonge leerlingen weg te brengen. Boeken lenen en kinderen leren hoe een bibliotheek werkt, was er niet meer bij. Het programma Kunst in de School bestond alleen nog op papier: gebrek aan geld en aan voorzieningen. 

	Steeds meer Vughtenaren besloten hun kinderen in Den Bosch onderwijs te laten volgen. Degenen die de mogelijkheid zagen, verhuisden ook naar de stad. 

	‘Nu kunnen de kinderen tenminste weer zelf naar school, de muziekles en voetbal fietsen.’

	Na de kaalslag in de cultuur volgde de detailhandel als vanzelf. De Kaasstulp verdween van het Marktveld. De visboer op het Moleneindplein kreeg steeds minder klanten. Kapsalon Aphrodite verhuisde naar zorgflat Huize Elisabeth, waar nog de enige klanten zaten. Bas en Mark Hamers verkochten de zaak van hun vader.

	Vught verarmde en nu, in 2020, wonen er alleen nog eenzame oude mensen en een handjevol tweeverdieners - die hun bestedingen buiten het dorp doen - in het centrum, dat is omringd door achterstandswijken waar de verpaupering met de dag toeneemt. Centrum Vught is een steriele compound geworden. Keurig en schoon, zonder carnavalsbandjes en sinterklaasintochten, zonder sportverenigingen en cafés. 

	Geen onvertogen woord valt in de stilte.

	Mevrouw van der Aa gaat vroeg naar bed op die mooie eerste lentedag in 2020 en hoopt voorgoed in te slapen. 

	‘Alhoewel,’ denkt ze een beetje spottend, ‘ik slaap al jaren in een mausoleum’.

	



	



	1.2 Tum Tummer van beroep

	 

	De heer G. Zet woont hemelsbreed 15 kilometer van mevrouw van der Aa, in Tum Tum. Tevreden stapt hij deze lentemorgen naar buiten. Het is rustig in het autovrije centrum. De bloembakken van weleer zijn vervangen door heuse bomen en de bestrating bestaat uit grastegels met open raamwerk. Sinds die er liggen, is er een stuk minder wateroverlast. En, lijkt dat maar, of zijn er meer vogels dan vroeger? Het oogt ook vriendelijk, zo’n groen plein, terwijl Gerard Zet er gemakkelijk met zijn rollator overheen rolt.

	Gerard wandelt naar de moestuin die hij samen met andere bewoners van het plein bijhoudt. Vandaag planten ze ondermeer stengeluitjes. 

	‘Lekker,’ vindt G. Zet. ‘Handig ook. Niet zo groot als een gewone ui, waar je vaak maar de helft van gebruikt. Zachter van smaak. Een beetje tussen ui en prei in. Met wat geluk oogsten we er al een paar voor de zomer goed en wel inzet,’ verheugt hij zich.

	Behalve verse groente en fruit haalt Gerard ook nieuwtjes en vriendschappen uit de vruchtbare grond. Arbeidsongeschikt is hij niet meer. Die stempel is verdwenen. G. Zet, timmerman van beroep, is een volwaardig lid van de kleine gemeenschap.

	 

	Wie zal dat betalen? Zoete lieve Gerritje

	Die moestuin, dat was wat. Een paar jaar geleden – we gaan terug naar 2017 – toen het dorp nog uit steen en beton bestond en overal auto’s geparkeerd werden, leek zoiets onmogelijk. 

	De gemeente gaf geen toestemming. Centrumgrond is duur, reageerde de vastgoedeigenaar. Winkeliers verzetten zich. Mensen vertrokken. En degenen die bleven, spraken nauwelijks met elkaar.

	Iedereen wees naar de ander voor oplossingen. Allemaal bang iets – Wat? Nou dat! En dat! En dat! - te verliezen. Dat veranderde op slag met de komst van de Suus Spin.

	Voor mensen die haar niet kennen, Suus is lid van een open netwerk dat opereert volgens Allemaal Winnen principes. Ze hebben zelfs een werkplaats en organiseren bijeenkomsten met alle betrokkenen – Gerard Zet vindt dat een prachtig woord! Betrokken... – en daar halen ze experts bij. 

	Spin is niet haar echte naam. Ze noemt zich zo omdat ze van insecten houdt, en van netwerken natuurlijk. Het betekent ook iets, weet Gerard. 

	‘Spin is de afkorting van .... O, dat geheugen van mij! Van? Euh. Engels toch? Iets Engels? Ja! SelfProducing INdividual. Dat is het. Maar de laatste N kan ook voor Netwerk – network in het Engels – staan.’

	Het gaat erom iets te maken en alle talenten aan te boren. Dat spreekt de oude timmerman aan. Maken, repareren, creëren, samen voor allen. Bij die allen, daar hoort ook de natuur bij, vindt Spin.

	‘Jaja, wie gaat dat betalen? Zoete lieve Gerritje?’

	‘Luister mensen, jullie zijn allemaal in de rouw. Verdriet om verloren en gedane zaken. Maar het wordt niet meer zoals het was. Vergeet het maar,’ waarschuwde Suus de Spin.

	‘De economie trekt weer aan. Het komt goed,’ reageerde wethouder Kweenie.

	‘Nieuwe kerstversiering, modern, net als in Vught en veel lampjes en sterren, dat is gezellig en trekt klanten,’ vond Kwilnie, de eigenaar van het restaurant, sorry, Bodega. Kwilnie deed zijn uiterste best. Hij serveerde nu zelfs Spaanse tapas, die zo in de mode zijn. Maar de gedekte tafels stonden er praktisch elke avond triest verlaten bij, terwijl tomatensoep-volgens-oud-recept vergeefs borrelde in de keuken.

	‘Ik betaal niet mee aan kerstversiering,’ riep Tamperduu van Grootmoeders’ Kadoshop. ‘En ook niet aan kerstbomen in het centrum.’ 

	Zijn winkel stond net buiten de kern die welgeteld drie straten en een pleintje besloeg. 

	‘We moeten ontwikkelen,’ riep Khoornix uit Londen via Skype. 

	‘Huizen en winkels bouwen. De gemeente kan beginnen met mijn panden. Ik zal schappelijk rekenen.’

	‘Het zijn jouw panden. Die moet je zelf opknappen,’ antwoordde Kweenie.

	‘Ik kan wachten tot de markt aantrekt. Leegstand in de kern is een probleem van de gemeente.’ 

	Khoornix verbrak de verbinding. Hij had een aandeelhoudersvergadering.

	 

	Van vlaggen en versiering... City Marketing!

	De spin begon haar web te weven. Ze organiseerde ruilbeurzen voor kleding in het woonzorgcentrum, een repaircafé waarover Gerard Zet de scepter zwaaide en workshops ‘koken met restjes’ in de keuken van Kwilnie. De kern kwam wat tot leven. 

	Maar Grootmoeders’ Kadoshop van Tamperduu, evenals de kapperszaak van zijn neef met dezelfde naam, en sigarettenboer Misty, die alleen nog maar vapours verkocht, naast het wekelijkse pakje Lexington aan Gerard Zet, stonden allen op omvallen.

	Wethouder Kweenie kwam met ideeën: nieuwe bloembakken en lantaarnpalen. Extra parkeerplaatsen. Meer jaarlijks terugkerende versieringen, dus ook in de zomermaanden werden lampjes opgehangen. Gekleurde, om het verschil met de kerstversiering duidelijk te maken. Hij bedacht zelfs een merknaam: ‘Tum Tum Tierlantijn. Tum Tum, daar moet je zijn’. 

	Dat liet hij drukken op vlaggen, die te pas en te onpas opgehangen werden aan de nieuwe lantaarnpalen. Vertel Kweenie wat over citymarketing!

	Ondertussen woof Suus Spin haar web. Ze belegde een bijeenkomst waarvoor ze enkele experts had uitgenodigd. Mannen - tja, experts zijn nog steeds vooral mannen, meestal blozend blank met een scheidende haargrens - die presentaties gaven met aanlokkelijke titels: Slim Financieren, bijvoorbeeld.

	‘Hey! dacht Khoornix, daar wil ik meer van weten.’

	Hij kwam zowaar over uit Londen.

	De slimme financier legde uit hoe je door het invoeren van een lokale munt de plaatselijke economie kunt stimuleren. 

	‘Kijk, Gerard,’ zei hij. ‘Jij repareert het venster van je buurvrouw en zij rekent af in TumTummetjes. Met die TumTummetjes betaal jij je pakje Lexington. De vrouw van de sigarettenboer gaat ermee naar kapper Tamperduu voor een nieuwe coupe. Waarna de kapper een cadeau voor zijn schoonmoeder kan kopen bij zijn neef met dezelfde naam. Het is goed voor de lokale economie, sociale cohesie én consumentenloyaliteit.

	‘Er moet alleen iemand zijn die het organiseert, bijvoorbeeld de vereniging van winkeliers.’

	‘Daar ben ik geen lid van,’ mopperde Tamperduu. ‘Dan moet je meebetalen aan de kerstversiering.’

	‘Dat is iets, daar moeten jullie samen uit komen,’ reageerde de expert. ‘Voor zo’n overleg kun je de Allemaal Winnen methode gebruiken.’ 

	Khoornix dreigde enthousiast te worden.

	‘Een eigen monetair stelsel! Winnen!’ 

	Gebraden kippen vlogen naar zijn mond.

	‘Op plaatsen waar ze de eigen munt invoeren, gebruiken ze ook vaak een houdbaarheidsdatum,’ ging de expert verder.

	Hard gelach steeg op uit het publiek.

	‘Haha, geld dat bederft. Ga fietsen, man. Geld is geen tomaat.’

	‘Wanneer er een houdbaarheidsdatum op het geld staat, voorkom je dat mensen gaan oppotten. Dus het blijft rollen,’ zei de expert onverstoorbaar.

	‘En rente?’ Khoornix klonk alsof hij plots misselijk geworden was.

	‘Geen rente.’

	 

	Kweenie hoort een engel

	Er waren ook bijeenkomsten over samenwerken en delen. 

	‘Delen?’

	‘Ja man, het nieuwe vermenigvuldigen!’

	De spin haalde er studenten bij, zodat die hun lessen in praktijk leerden te brengen en tegelijkertijd wat jeugdig elan in de gemeenschap konden pompen. De jongens en meisjes bedachten nieuwe functies voor gebouwen. Bijvoorbeeld voor de leeggelopen kerk, in de volksmond Amen en Uit genoemd. 

	Amen en Uit wordt momenteel omgebouwd tot een KerkCentrale, compleet met zonnepanelen op het dak en warmte- koude opslag onder het altaar. Daarmee kan heel het dorp van hernieuwbare energie worden voorzien.

	Kweenies, Kwilnies en Tamperduus uit andere dorpskernen kwamen een schouw doen. Dat is een duur woord voor rondneuzen.

	Door hun ogen zag Tum Tum er ineens anders uit. Langzaam begonnen de betrokkenen, zoals Gerard Zet zichzelf en zijn kameraden was gaan noemen, mogelijkheden te ontdekken.

	De Spin regelde zelfs een grote bus om met z’n allen op inspiratiereis te gaan. Kortom, er kwam energie vrij.

	‘Jaja, wie zal dat betalen? Zoete lieve Gerritje?’

	Tamperduu moest zijn Grootmoeders’ Kadoshop sluiten. Khoornix heeft beslag laten leggen op de hele inventaris. Kweenie zag weer een rotte plek opdoemen in de straten van Tum Tum. 

	Leegstand. Het grote spook.

	‘Maar de economie trekt aan,’ sprak Kweenie zichzelf moed in.

	Op dat moment stapte de Spin zijn werkkamer binnen. 

	‘Jij hebt een probleem, vader,’ zei ze. ‘Tum Tum wordt een spookstad als er niet snel iets verandert.

	‘Je wenst van bewoners, winkeliers en alle anderen dat ze meedoen. Participeren. Participeren aan wat? Tamperduu schenkt verplicht koffie aan ouden van dagen. Anders krijgt hij zijn uitkering niet. Gerard Zet zit in de ziektewet. Misty moet omscholen - bijna niemand die nog rookt - maar dat wil hij helemaal niet. Hij is te oud om naar school te gaan, vindt hij. Ondertussen verpaupert de kern. De straten zien eruit als rotte gebitten waarvan kies en snijtand getrokken zijn. Er vallen gaten in je kaas, Kweenie.’

	De wethouder keek beteuterd.

	‘Er is een manier om alles vlot te trekken.’ 

	Ze raakte hem even aan bij wijze van troost.

	‘Mensen moeten er weer zin in krijgen. Stimuleer ze. Geef ze die moestuin. Dan zijn ze bezig en plukken de vruchten van hun eigen arbeid. Het terrein ligt toch maar leeg te liggen. Scheelt bovendien aan onderhoudskosten.’

	Suus Spin pauzeerde even, alsof ze na moest denken. Maar dat was schijn, de Spin had haar betoog op een rijtje.

	‘Beter nog, geef alle inwoners een maandelijks basisinkomen.’

	‘Zoete lieve Gerritje. Gekke Gerrit,’ mompelde Kweenie.

	‘Denk er over na. Je haalt de stress uit het systeem. In plaats van op zoek te gaan naar geld, gaan mensen op zoek naar zinvolle bezigheden. Tamperduu kan de winkel openen die hij wil. Hij is immers in zijn brood voorzien. Gerard hoeft niet meer naar de arbeidsinspectie. Stiekem beunen is niet meer nodig. Misty probeert niet langer onder omscholing uit te komen. En ik weet toevallig dat hij graag de jeugdteams van V.V. TumTum traint. Hij kan de voetbalclub nieuw leven inblazen. 

	‘Bedenk, Kweenie, wat de gemeente bespaart aan controlemechanismen en wat zo’n gegarandeerd basisinkomen voor allen oplevert. Probeer het. Er is een landelijk experiment, Tum Tum kan zich daarvoor inschrijven bij Werkplaats Allemaal Winnen.’

	‘Je valt uit je rol,’ mopperde Kweenie. 

	‘Het is niet aan jou om oplossingen aan te dragen.’

	Suus de Spin lachte. 

	‘Ik heb niks gezegd. Er zat alleen een engeltje in je oor te fluisteren.’

	Inderdaad, ze was verdwenen. Kweenie keek verbaasd rond.

	 

	En nu, in 2020, wroet G. Zet, timmerman van beroep, in de aarde. Een spinnetje kruipt weg. De tuin roodborst zit op een tak. Gerard strekt zijn rug.

	‘Ik ben Tum Tummer van beroep,’ roept hij naar Misty die met een bal onder zijn arm voorbij fietst.

	 

	G.Z. - zijn ouders hadden een apart gevoel voor humor, dat moet gezegd – mist Suus Spin nog wel. Zij is weer doorgetrokken, op naar de volgende kwijnende kern om daar het mooie in het aanwezige te vinden. Misschien wel naar Vught?

	



	



	2. Leegstand, symptoom van diepgaande verandering

	Een opbeurend essay

	 

	Leegstand verstilt en verpaupert de kernen. Panden van het voormalige V&D vormen de grootste rotte kies in zowat elke stad. Daar omheen dansen andere retailketens op het ritme van een macabere doodsdrum. Het winkelcentrum, dat in zo’n vrolijke banaliteit een kopie was van alle andere winkelcentra en waar euro’s rolden als knikkers in een putje, is verlaten op enkele outlets, pop-up shops en koopjesjagers na.

	In kleinere gemeenschappen doet zich iets soortgelijks voor. Al zijn het daar vaker de bakker, de slager en de kaasboer die hun deuren gedwongen sluiten. Synchroon met wegtrekkende diensten, zoals banken en postkantoren.

	Leegstand, ook van kantoren en fabrieken, wordt door velen als een probleem ervaren en heeft inderdaad een destructieve uitwerking op de leefbaarheid van een gemeenschap.

	 

	Maar, leegstand is niet het probleem. Leegstand is een symptoom van diepgaande verandering. De effecten worden lokaal gevoeld, daar waar de politiek het dichtst bij de burger staat. Daar ligt ook de oplossing. 

	 

	Laten we uitzoomen en een aantal trends belichten om de veranderingen in onze samenleving te begrijpen en te gebruiken, zodat destructie omgebogen wordt tot constructie. We streven naar een integrale visie die leidt naar een Joint Effort Society, oftewel een Allemaal Winnen samenleving. 

	 

	Deze trends zijn: 

	
	- Robotisering & automatisering

	- De stad is van ons (hybride steden, burgerburgemeesters, directe democratie)

	- Twee niveaus gelijktijdig (Online & Offline, Globaal & Lokaal)

	- Universeel basisinkomen (samenleving van Zijn in plaats van Hebben; negen pilots; geweldloos wapen tegen climate change, poverty, trafficking in people, guns & drugs, terrorisme)



	 

	2.1 Stenen en Bits

	Een veel genoemde oorzaak van de faillissementen van eens machtige winkelketens, is toenemende automatisering en robotisering. Iedereen weet dat de online competitie de in steen verpakte retailers slag na slag om de oren geeft. 

	Dus als je gaat shoppen, moet dat een beleving zijn of op zijn minst de kwaliteit en authenticiteit hebben die het product tot een unieke prooi maakt. Een winkel moet iets toevoegen wat de, meestal goedkopere, webshop niet kan bieden. En die extra toegevoegde waarde dient wel zoveel beleeflustig kooppubliek aan te trekken, dat  personeel, pand en product ervan betaald kunnen worden - en liefst dat er ook nog wat winst wordt gemaakt.

	Dat je geen cash meer nodig hebt, en dus geen bankautomaat, laat staan een bankloket, is evenmin geheim. Tussen de consumentenmassa bevinden zich dus ook al die overtollige medewerkers van geautomatiseerde banken, verzekeraars en wat al dies meer zij. 

	Het blijkt vrijwel onmogelijk voor retailers, die in vaste patronen gebakken zitten tussen andere retailers met vaste collecties die in vaste cycli passeren en op elke locatie hetzelfde presenteren, om hun online collega’s het hoofd te bieden. Dat lukt ook niet met eigen webshops. Van steen naar virtueel blijkt een kwantumsprong die ze niet kunnen maken. Ze zijn niet wendbaar genoeg en kunnen niet snel reageren op veranderende behoeftes. (Zie ook: 4. Lege Hulzen)

	Omgekeerd kunnen de online giganten dat wel. Ze zijn meester in het opzetten van data-systemen en logistiek. Ze zijn van nature agile. Een voorbeeld is Amazon. Dat bedrijf heeft onlangs een Amerikaanse supermarktketen met 460 vestigingen gekocht. Whole Foods Market is een hippe biologische voedselretailer die op prijsniveau niet langer kon opboksen tegen andere supermarkten.

	Amazon kan het zich veroorloven om de prijzen te verlagen. Het verdienmodel zit ‘m in de cloudservices, niet zozeer in de verkoop van eten. De aandelen Ahold/Delhaize zakten onmiddellijk.

	Wat doet Amazon? Ze schakelen tussenpersonen én menselijke bezetting van de winkel uit. De eerste Amazon Go supermarkt staat in Seattle, Washington. Het werkt als je eigen ijskast, je loopt naar binnen, pakt wat je nodig hebt en stapt weer naar buiten. Enter – Grab – Go. Geen kassa, geen rij dus ook, geen personeel. Alles wordt geregistreerd via een App op je telefoon en de kosten worden automatisch van je bankrekening afgeschreven. Mocht je toch geen zin of tijd hebben om zelf boodschappen te doen? Dan komt Amazon Fresh je spullen thuisbrengen. Een uitgekiend voorraadbeheer en directe lijnen met de leverancier/boer, houden de kosten laag en schakelen tussenpersonen uit. 

	Amazon gaat nog verder. Sinds kort is er Alexa, een online vraagbaak die meer weet dan je moeder. Alexa leest je kind een verhaaltje voor. Geeft tips wanneer je je verveelt, bestelt een pizza voor je, doet het licht in de keuken aan, enzovoort. Maar wat Alexa ook doet, is bijhouden wat er in je koelkast staat, wanneer de houdbaarheidsdatum verlopen is en welke andere boodschappen je nodig hebt. Het zal niet lang duren of Alexa bestelt voor je bij Amazon Fresh, of geeft je terwijl je shopt bij Amazon Go een lijstje met ingrediënten om die kip, die bijna over de datum is, tot een waanzinnig lekker maal te bereiden. 

	 

	2.2 De Stad is van Ons

	Het gemak, het comfort en de luxe die Amazon kan bieden en de voorsprong en omvang die het bedrijf heeft, wat kan een conventionele super daartegen beginnen? En Amazon verkoopt niet alleen eten, zoals wij allemaal weten, maar ook boeken, cd’s, elektronica, schoenen, kleren ... alles! Net als bijvoorbeeld Facebook en Google, weten ze ook zo ongeveer alles over iedereen. Ook dat weet iedereen. 

	Daar komt de tweede trend aan: De mens. De mens die zijn baan verliest aan computers en voor wie huisuitzetting dreigt. De mens die zich wil onderscheiden van een ander, op zijn minst van een andere groep. De mens die persoonlijk contact met andere mensen nodig heeft, die het fijn vindt als kaasboer Dennis weet wat je lekker vindt en je bij naam kent, maar die zich niet wil laten leiden door algoritmes in haar muziekkeuze. De mens die tijdens de globaliseringsgolf haar vertrouwen is verloren in de representatieve politiek. ‘Not in my name!’ Kortom, de mens die zeggenschap wil over haar eigen leven, haar eigen omgeving en op z’n minst wil geloven in de eigen vrije keuze. Die mens pakt het heft in eigen hand, tezamen met anderen, over politieke en religieuze scheidslijnen heen, daar waar zij woont, lokaal.

	In Spanje heeft dit sentiment twee jaren geleden een politieke aardschok teweeg gebracht. De Stad is van Ons, zo bepaalden de burgers. Op 24 mei 2015 versloegen burgerallianties de gevestigde politieke partijen in steden als Madrid, Barcelona, Zaragossa, Cadiz, Valencia, Malaga. Er kwamen ‘Alcaldes del Cambio’, burgemeesters der verandering. Manuela Carmena, een 73-jarige rechter is het boegbeeld van Ahora Madrid. Activiste Ada Colau, vlak voor haar verkiezing nog opgepakt door de politie tijdens een demonstratie tegen een huisuitzetting, werd het hoofd van diezelfde ordedienst in Barcelona. Haar eerste daad als burgemeester was het verbieden van huisuitzettingen. 

	Het Spaanse volk verklaarde de heersende politieke elite failliet in 2011. Een golf van protesten tegen de harde bezuinigingen begon op het plein Puerta del Sol, in Madrid. ‘Que no nos representan’ scandeerden de Indignados tegen hun volksvertegenwoordiging, die haar naam op dat moment verloor, want wat er ook vertegenwoordigd werd, het was niet het volk. Deze beweging heeft zich vertaald naar lokale allianties, waar directe democratie mogelijk is. De burgerburgemeesters leiden ‘confluencias’, samenstromingen van burgers die los van politieke kleur of religie samen oplossingen zoeken voor lokale én internationale issues.  Inclusieve politiek – geen eerste- en tweederangs burgers meer - om armoedebeleid te voeren, miljoenenprojecten stil te zetten en de ontregelende effecten van massatoerisme tegen te gaan. In Madrid is na 2015 voor het eerst in jaren de schuldenberg afgekalfd. 

	‘Waren landen falen, slagen steden,’ schrijft Benjamin Barber in ‘Als burgemeesters  zouden regeren’. En inderdaad, waar de Spaanse regering van de 17.680 op te vangen vluchtelingen er twintig een status verleende, grepen de burgerburgemeesters in. Met een netwerk van steden, wordt de (inter)nationale politiek buiten spel gezet. ‘Volem Acollir’, wij willen hen opvangen. In dat netwerk van steden zitten bijvoorbeeld ook Amsterdam en Berlijn. (Lees meer: 5. Terug naar de Stad)

	 

	2.3 Globaal en lokaal

	Groot en klein gaan hand in hand, het middensegment wordt eruit gesneden. Dat zien we in de toenemende overbodigheid van tussenpersonen en makelaars. Dat blijkt tevens uit wereldwijde samenwerkingsverbanden tussen steden en regio’s die issues aanpakken waar natiestaten niet tot oplossingen kunnen komen. Kleine eenheden worden groot dankzij het internet. Online giganten faciliteren dat. Tegenover het risico van privacyschending en machtsmisbruik door de Amazons, Googles en Facebooks van de virtuele wereld, staan de kansen die de kleinen in de reële wereld krijgen om zich te verenigen. 

	Lokaal is gebaat bij globaal, niet bij nationaal. Nationale regeringen vertegenwoordigen al lang niet meer de bevolking van een staat. Ze staan te ver weg, zijn te star en hebben zich vervreemd van de populatie. De democratie ontwikkelt zich in de ‘Nobody rules’ richting. Het einde van de dictatuur van de meerderheid. Directe democratie, dicht bij huis en mede mogelijk gemaakt door het internet, stelt mensen in staat om problemen snel en samen, dwars door politieke kleuren heen, aan het licht te brengen en op te lossen. Kijk alleen al naar aantal en invloed van petitie-sites, zoals Avaaz, platformen, zoals Hieropgewekt over energie, zoals LaatBloeien en Ons Geld, over andere politieke en economische systemen. Flashmobs dansen over het internet. Burgers nemen het heft terug, zowel in de stad als in de wereld.

	In de steden zien we de tandem lokaal en globaal ook fysiek terug in de populatie. Abou Jahjah, aan wiens boek we de uitspraak ‘De Stad is van Ons’ ontleend hebben, schrijft over de demografische veranderingen in grote steden, waar minderheden de numerieke meerderheid (gaan) vormen. 

	Hij waarschuwt voor de gevolgen van uitsluiting en marginalisering van grote groepen minderheden. Hij oppert ook een alternatief: de hybride stad. Een stad van vermenging. Mensen komen overal vandaan, mengen zich met elkaar, nemen gebruiken, eetgewoonten en woorden van elkaar over. De stad krijgt een nieuwe identiteit. Eentje die gevormd wordt door vele minderheden die lokaal met elkaar verbonden zijn en zich in de eerste plaats Brusselaar of Rotterdammer voelen. 

	De stad waar ‘thuis’ is, waar je invloed kunt uitoefenen op je directe omgeving, is een veel krachtiger bindmiddel dan een natiestaat. In de stad leef je je bestemming. Globaal is deze stad vastgehecht aan een schare andere plekken in de wereld. Ook de band met afkomst is sterker dan die met de natiestaat. 

	Afkomst en bestemming zijn geen rationele constructen, ze zitten diepgeworteld in de psyche van ieder mens.  (Voor inspiratie: 3. Het Kerende Tij)

	 

	2.4 Topsalaris voor de vuilnisman

	Lokale initiatieven vinden steun en kennis bij elkaar in online communities. De lijnen tussen mensen zijn kort, internationaal, en snelle mobilisering is mogelijk. Sociaal protest leidt tot de terugkeer van de mens in de stad. 

	Ook in Nederland zien we lokale burgerinitiatieven het overnemen van de landelijke politiek. Misschien minder heldhaftig en disruptief als in Spanje, waar de herinnering aan de dictatuur van Franco nog leeft en de verzetssystemen uit die periode ondergronds en in de hoofden van het oudere deel van de bevolking nog levend zijn. 

	Enkele jaren geleden werden in Nederland de eerste energiecoöperaties opgericht, zorg op wijkniveau, in kleine wendbare teams zonder managers, kreeg voet aan de grond. Nu zien we steeds vaker burgers die hun wijk, hun stad, terugpakken. De landelijke politiek poogt het concept Burgerparticipatie te kapen. De wet op Bijzondere Bijstand is een aantal jaar geleden zelfs van naam veranderd. Ze heet nu de Participatiewet. Participeren komt alzo in een geheel ander daglicht te staan. Verplicht koffie schenken in een bejaardenhuis om een bestaansminimum te krijgen.

	Ook niet-uitkeringsgerechtigden worden aangezet om meer zélf te doen. Mantelzorg, buurtpreventie, de opvang van vluchtelingen en wat al dies meer zij. Dit meedoen leidt tot bezuinigingen omdat vrijwilligers betaalde arbeid van de markt stoten. Met name ZZP’ers zijn hier de dupe van. Ze mogen overal opdraven als expert, maar er is geen budget. 

	Schiet het sociale protest zichzelf in de voet door vrijwillig en onbetaald het werk van overheden en collega-professionals over te nemen? Vooral wanneer deze trend in combinatie optreedt met de eerder genoemde robotisering, die leidt tot overbodigheid van menselijke arbeid?

	Om dat te voorkomen wordt het aloude concept Onvoorwaardelijk Basisinkomen afgestoft. 

	‘Niks nieuws. Mensen worden lui. Onbetaalbaar,’ mopperen conventionele denkers die geloven dat gratis geld ertoe leidt dat voor sommig, noodzakelijk werk geen krachten meer te vinden zullen zijn. 

	‘Wie veegt dan mijn billen af, als ik tachtig ben?’ Wie wil het vuilnis dan nog ophalen?’ Wel, degene die bovenop haar minimale inkomen een centje bij wil verdienen. En ja, het kan zo zijn dat de best betaalde jobs straks die banen zijn die nu het minst opbrengen. De vuilnisman verdient, als zijn werk tenminste niet geautomatiseerd wordt, een topsalaris, terwijl de manager voor een paar centen aan de slag gaat. Het is dezelfde wet van vraag en aanbod, waar economen zo graag naar verwijzen, die de salarissen bepaalt.

	Een basisinkomen vergroot de keuzemogelijkheid van mensen om het leven te leiden dat ze willen leiden. Het is het cement tussen de hierboven genoemde trends. Zelfs tussen de miljardairs uit Silicon Valley zijn hiervan voorstanders te vinden, zoals Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook. En Google.org sponsorde GiveDirectly (waarover verderop meer) met $ 2.4 miljoen in 2012. 

	Waarom? Om de koopkracht van de wereldbevolking te garanderen én om sociale onrust, oorlog en terrorisme tegen te gaan. Een universeel basisinkomen voor de gehele wereldbevolking is een geweldloos wapen tegen mensen-, wapen- en drugshandel, tegen armoede, klimaatverandering, tegen de zogenaamde economische vluchtelingenstroom.

	Uit onderzoek door de universiteit van Oxford blijkt dat 47% van de Amerikaanse banen bedreigd wordt door automatisering.1 

	Deloitte vertaalde dat onderzoek naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Een conservatieve inschatting, aldus de schrijvers van het rapport, is dat zo’n 2 à 3 miljoen banen zullen verdwijnen. De impact zou het grootst zijn bij de beroepsbevolking tussen de 35 en 55 jaar en bij jongeren. 

	Het snelst zullen administratief medewerkers, boekhouders, assemblagemedewerkers, laagopgeleide dienstverleners, bestuurders van voertuigen en bijbanende jongeren (15 t/m 25 jaar) overbodig worden. 

	Qua aantal zullen de hardste klappen vallen bij verkopers, boekhouders, administratief medewerkers, bouwarbeiders, bestuurders van voertuigen en verzorgend personeel. 

	De verwachte inslag is het grootst in de sectoren economie, recht en management, zo’n 800.000 banen. 500.000 Banen in de techniek staan op de tocht. In MBO beroepsgroepen verdwijnen 1.3 miljoen jobs. 600.000 Hoger opgeleiden worden weg geautomatiseerd.2 (Zie ook: 6. Durf Groot te Denken & Doen)

	 

	2.5 Wie betaalt?

	Zoveel mensen aan de zijlijn, alleen al in Nederland, is vragen om problemen. De stress in gemeenschappen neemt toe, ten koste van de cohesie. 

	Hoe het basisinkomen te betalen? Dat heeft te maken met de verdeling van de buit. Belasting heffen op winst en vermogen. Excessen tegengaan. Het systeem veranderen. Een voorbeeld uit de farmaceutische industrie. Het bedrijf Gilead heeft patent op een zeer succesvol medicijn tegen hepatitus C. Het geneesmiddel was ontwikkeld aan universiteiten, met overheidsgelden dus. Gilead verkocht het voor $84.000 per behandeling. De productiekosten waren $140. In 2015 bedroeg de totale omzet van het concern $32,6 miljard, waaruit een nettowinst van $19,2 miljard geboekt werd. 

	In het FD van februari 2017 staat dat de farmaceut op zoek is naar een ‘nieuwe kaskraker’. De winst is gedaald. Veel mensen zijn genezen en concurrerende bedrijven zijn eveneens met succesvolle medicijnen op de markt gekomen. De aandeelhouders zijn teleurgesteld, waardoor de waarde van Gilead met 9% is gedaald. 

	Moeten we medelijden hebben? Of ons eens goed achter de oren krabben over het bestaande systeem? 

	Een voorstel tot een ander systeem komt van online platform LaatBloeien. Martin Schuurman schrijft op de website over een drievoudige uitdaging: tweedeling in de samenleving tussen arm en rijk, torenhoge (zzp) werkeloosheid én klimaatverandering.  ‘Deze drievoudige uitdaging schreeuwt om een drievoudige, kostenneutrale stelselherziening:

	
		Vervanging van het minimumloon door een vast basisinkomen boven bijstandsniveau voor elke volwassene.

		Gelijktijdig afschaffen van alle uitkeringen, toeslagen, aftrekposten, premies en subsidies. Dit resulteert in een sterke verkleining van de overheid, ter financiering van het basisinkomen.

		Kostenneutrale vervanging van álle arbeidsbelastingen (inclusief winstbelastingen en B.T.W.) door één Belasting op Onttrokken Waarde (B.O.W.):

		Een bronbelasting op alle producten en diensten, die gelijk is aan de sociale en ecologische waarde die zij onttrekken (berekend door instanties als TruePrice);

		Een remmende belasting op alle geldstromen die economische waarde aan de samenleving onttrekken: genoten dividenden, verzilverde koerswinsten, flitshandel en kapitaalvlucht.’



	 

	2.6 De grootste proef met onvoorwaardelijke basisinkomens

	Er is een aantal pilots met onvoorwaardelijke basisinkomens gaande in diverse landen. We reizen naar het platteland van Kenya, waar de grootste proef ooit gedaan wordt. Vier groepen dorpen, meer dan 26.000 mensen, ontvangen geld van non profit organisatie GiveDirectly. No strings attached.

	 

	
	- De eerste groep bestaat uit veertig dorpen waarvan de inwoners twaalf jaar lang iedere maand 2.280 Keniaanse shilling, ongeveer €19, ontvangen.

	- De bewoners van tachtig andere dorpen krijgen hetzelfde, maar niet langer dan twee jaar.

	- In weer tachtig andere dorpen krijgen de inwoners een lump sum, hetzelfde bedrag als het totaal van de tweede groep, die twee jaar lang maandelijks inkomen ontvangt.

	- Een controle groep van honderd dorpen krijgt niets.



	 

	GiveDirectly onderzoekt de invloed van inkomenszekerheid – twee jaar versus twaalf jaar - op beslissingen, zoals een onderneming starten. 

	Ook wordt gekeken naar verschillen in gedrag en besteding tussen mensen die in één keer een aanzienlijke som toucheren en hen die maandelijks een bedrag ontvangen.

	Daarnaast wordt de impact op economische status, tijdsindeling, risico nemen, empowerment van vrouwen, aspiraties en levensvisie onderzocht.

	Dylan Matthews van het Amerikaanse Vox ging naar een dorp waar mensen de komende twaalf jaar een basisinkomen krijgen. Hij sprak een moeder van twee kinderen met een derde op komst. De vader werkt in Nairobi. In goede weken stuurt hij 500 shilling naar zijn gezin, maar het komt regelmatig voor dat Jacklin zich moet bedruipen met 200. Er gaan dagen voorbij zonder eten. Wat doet Jacklin straks als ze een basisinkomen krijgt? ‘Ik spaar,’ antwoordt de moeder, ‘zodat mijn zoon een opleiding kan volgen, meer kansen en een beter leven krijgt dan ik.’ 

	Een dorpsgenote die tomaten in een kas verbouwt en twee mensen in dienst heeft, repareert het dak, breidt de kas uit en creëert aldus nog één of twee banen. De burgemeester, die in zijn onderhoud voorziet als timmerman, zet zijn burgers aan tot gezamenlijk sparen en investeren in wegen, waterleiding en elektriciteit. Net als zijn Spaanse collega’s blijkt ook hij een burgemeester van verandering. 

	Uit niets blijkt dat een basisinkomen leidt tot luiheid en verspilling. Er zijn zelfs onderzoeken die concluderen dat alcoholisme en drugsgebruik erdoor afnemen. Mensen hebben een positievere levensvisie, minder stress en minder last van depressies.

	Een universeel basisinkomen past bij een samenleving die Zijn waardeert boven Hebben, zoals Eric Fromm beschrijft in zijn boek ‘Van Hebben naar Zijn’. 

	 

	2.7 Conclusie 

	Wanneer we in staat zijn om robotisering, de stad van de mens en een universeel basisinkomen te combineren, zetten we een stap in de richting van een Joint Effort Society, een Allemaal Winnen samenleving, waar lokaal oplossingen gevonden worden en waar globaal gedeeld wordt. 

	De Stad is van Ons brengt mensen weer in contact met zichzelf, elkaar en hun omgeving. Onpersoonlijke uniformiteit maakt plaats voor verschil en variatie. Diversiteit neemt toe en het centrum van Tilburg zal aanzienlijk anders zijn dat van Den Bosch, want de stedelingen hebben hun stad terug gepakt en creëren zelf en samen de identiteit van hun gemeenschap. Mensen die elkaar kennen, zijn niet bang voor elkaar. Angst en haat nemen af en maken plaats voor vermenging. 

	Technologie maakt directe democratie, delen en leren mogelijk en verbindt lokaal met globaal. Net zoals de stad door middel van haar inwoners en allianties met andere steden onderdeel is van een globaal netwerk.

	Robotisering is in nog een opzicht een positieve trend; machines doen het werk zodat de mens haar handen vrij heeft om te worden wie zij is en te doen waar zij zich goed bij voelt. Daarnaast dragen activiteiten zoals een extra studie volgen, wat vaker met opa gaan wandelen, een buurmeisje bijles geven, de municipale moestuin bewerken enz. bij aan de samenleving en versterken ze de sociale cohesie. 

	Het onvoorwaardelijke universele basisinkomen haalt de stress uit het systeem, de verdeling van de rijkdom van de planeet wordt evenwichtiger en ieder individu kan in vrijheid keuzes maken. Hierdoor worden de relaties tussen bevolkingsgroepen harmonieuzer. Terrorisme en corruptie zullen afnemen. Zogenaamde economische vluchtelingen behoren tot het verleden. Mensen worden niet langer door honger uit hun land verdreven en mocht dat wel zo zijn, dan is de weerstand om hen op te vangen vele malen kleiner. 

	Belasting op sociaal en ecologisch bronverbruik behoort tot de prikkels die klimaatverandering tegengaan. Tevens wordt hieruit, alsmede uit belasting op vermogens, dividend et cetera, en vanwege verminderde controlesystemen, het basisinkomen betaald.

	



	



	3. Het Kerende Tij

	Sinds de Grieken in de zesde eeuw voor Christus de eerste stappen op het pad van de wetenschap zetten, is er op het pad van de sociale vraagstukken nauwelijks vooruitgang geboekt. Dat komt omdat de betreffende wetenschappers zichzelf en elkaar bevestigden in hun machogedrag. Ze waren veeleisend en agressief. Ze wedijverden met elkaar en waren uitsluitend op groei gericht. In naam van de wetenschap werd een spoor van vernieling aangericht en onbeheerd achtergelaten. Andere culturen werden overheerst. Desnoods met geweld. Herakleitos, in het oude Griekenland, vergeleek de wereldorde met een altijd gloeiend vuur, ‘oplaaiend in regelmaat en uitdovend in regelmaat’. Empedokles schreef de veranderingen in het heelal toe aan de eb en vloed van twee complementaire krachten, die hij bestempelde als ‘liefde’ en ‘haat’. 

	In de loop van de daarop volgende eeuwen wortelde het patriarchaat zich als de overheersende kracht in de Westerse cultuur, alsmede in de politiek, de filosofie en daarmee in de samenleving. Die Westerse cultuur was uitsluitend gericht op mannelijke waarden, met veronachtzaming van al het vrouwelijke.

	 

	Mannelijk   …...........         Vrouwelijk

	Uitbreidend  ..............      Samentrekkend

	Veeleisend  ...............      Behoudend

	Agerend  ...................      Reagerend

	Wedijverend  .............       Meewerkend

	Rationeel  ..................      Intuïtief

	Analyserend  .............      Synthetiserend

	Verbrokkelend   ........      Samenvoegend

	Wetenschappelijk  ....      Religieus

	Plundering  ................      Natuurbehoud

	Buitenkant  ................      Van binnen uit

	 

	Als we deze lijst met tegenstellingen goed op ons laten inwerken, dan kan de conclusie alleen maar luiden dat onze samenleving stelselmatig de voorkeur geeft aan het mannelijke boven het vrouwelijke, aan rationele kennis boven intuïtieve wijsheid, aan wetenschap boven religie, aan competitie boven samenwerking, aan plundering van natuurlijke hulpbronnen boven natuurbehoud, aan oorlog boven vrede, aan haat boven liefde, aanvallen boven verdedigen, et cetera. 

	Deze voorkeur is in stand gehouden door het patriarchale systeem en leidde tot een diep gewortelde culturele onevenwichtigheid die aan onze huidige politieke, culturele en sociale crisis ten grondslag ligt. 

	Er wordt in het algemeen niet onderkend dat er wel eens intuïtieve kennis en een intuïtief bewustzijn zouden kunnen bestaan die net zo valide en betrouwbaar zijn als de rationele, mannelijke tegenhanger. 

	Toen de Amerikaanse president Lyndon Johnson eind jaren zestig adviezen inwon over de oorlog in Vietnam, liet hij zijn oren hangen naar wat theoretische natuurkundigen daarover te berde brachten, terwijl de wereld waarschijnlijk beter af was geweest met wat singer-song writers en dichters als Bob Dylan, John Lennon en Gary Snyder te melden hadden.

	Het patriarchale denken is over zijn hoogtepunt heen. Management goeroe Peter Drucker dateert het keerpunt in 1973. 

	‘Waar in 1873 het liberale tijdperk werd afgesloten met de crash op de Weense aandelenbeurs,’ stelt Drucker, ‘daar markeerde 1973 het einde van het tijdperk waarin de overheid de progressieve kracht was.’ 

	Toen pas realiseerde Drucker zich wat de grondlegger van de economie, Adam Smith, tweehonderd jaar eerder al had beargumenteerd. Drucker: ‘Smith kon weinig liefde opbrengen voor zakenlieden en nog minder voor eigenbelang. Hij beweerde niet dat de overheid er een puinhoop van maakte. Zijn argument luidde dat de overheid van nature niet in staat is een economie te runnen. Hij beweerde niet dat olifanten slechter kunnen vliegen dan zwaluwen, maar dat ze in wezen helemaal niet kunnen vliegen.’ 

	Volgens onconventioneel wetenschapper Fritjof Capra vindt er sinds de eeuwwisseling een diepgewortelde ‘cultuuromvorming’ plaats van zulk een omvang en diepgang, dat die onmogelijk kan worden tegengehouden. Het verval van het patriarchaat, het einde van het tijdperk van fossiele brandstoffen en een paradigmaverschuiving in waardesystemen komen daarin samen. 

	‘De huidige crisis is dus niet gewoon een crisis van individuen, regeringen of sociale instellingen,’ aldus Fritjof Capra in zijn trend zettende boek Het Keerpunt uit 1984. 

	‘Het is een overgang van planetair formaat. Als individuen, als samenleving, als beschaving en als wereldomvattend ecosysteem bereiken we het keerpunt.’ 

	Het heeft geen zin om ons tegen dergelijke krachten te verzetten. Integendeel. We moeten de omvormingen volgens Capra begroeten als ‘de enige ontsnappingsweg uit hartverscheurende conflicten, een totale ineenstorting of mummificering.’

	Wanneer we de toekomst vanuit een breed evolutionair perspectief bekijken, dan vallen de knikkers in de daarvoor bestemde gaatjes. 

	Capra: ‘In het regelmatige patroon van opkomst, hoogtepunt, verval en ontbinding, dat het kenmerk van culturele evolutie blijkt te zijn, treedt het verval in wanneer een cultuur te star is geworden – in haar technologieën, denkbeelden of sociale organisaties – om de uitdaging van veranderende omstandigheden nog aan te kunnen. Dit verlies aan flexibiliteit gaat vergezeld met een algeheel verlies van harmonie, dat tot het uitbreken van sociale onrust en uitbarstingen leidt. Tijdens het proces van verval en ontbinding leggen de overheersende sociale instellingen nog steeds hun verouderde opvattingen op. Ze vervallen geleidelijk. Nieuwe creatieve minderheden nemen de draad op waar die is blijven liggen en treden de nieuwe uitdagingen vernuftig en met toenemend vertrouwen tegemoet.’

	



	



	4. Lege Hulzen 

	In 1955 publiceerde professor C. Northcote Parkinson een artikel in The Economist over een aantal wetmatigheden die hij ontleende aan het zorgvuldig observeren van Britse instituties, maar die een algemene geldigheidswaarde hebben. 

	Zo stelde de econoom vast dat managers en andere professionals vooral elkaar bezig houden. Zij creëren werk en houden zich, als gevolg van een overvloed aan beschikbare tijd, vooral met triviale zaken bezig. Het Britse Ministerie van Koloniën was door dergelijke autonome praktijken gedurende het tijdvak 1935-1954 flink gegroeid, constateerde Parkinson, terwijl het aantal koloniën juist drastisch was afgenomen. Het aantal mensen in een bureaucratie groeit, ongeacht het werkaanbod, met 5,17 - 6,56% per jaar, zo rekende de econoom uit. 

	Werd er honderd jaar geleden nog amper over het management van bedrijven en overheden gerept, aan het begin van deze eeuw maakte de beroepsgroep van managers en professionals reeds eenderde van de totale beroepsbevolking uit, zo draagt ook managementgoeroe Peter Drucker een steen bij in zijn boek over New Realities. 

	Iets soortgelijks geldt voor de ruimte die deze bureaucraten innemen. Elke zich respecterende stad heeft anno 2017 een skyline van hoge en nog hogere kantoorkolossen, met op het eerste oog bijzonder bedrijvige managers en professionals (advocaten, accountants, een keur aan adviseurs, belastinginners en bankiers), die op kosten van de gemeenschap voornamelijk elkaar aan de gang houden.

	Parkinson deed zijn observaties destijds als hoogleraar in de geschiedenis aan de universiteit van Maleisië. Deze Britse kolonie stond op het punt een onafhankelijk land te worden. Dat betekende dat er een nieuw radionetwerk moest komen, een nieuwe universiteit en een nieuw leerplan voor geschiedenis. Weldra merkte Parkinson dat hij lid was van tweeëndertig comités.

	Geen economie kan daar tegenop groeien. Geen wonder dus dat er in 2007/2008 kortsluiting ontstond in het financiële, economische systeem. Er was in de loop van vele decennia als gevolg van dergelijke processen veel dure lucht in de economie terecht gekomen. Veel prestigieuze kantoren bleken bij nader inzien lege hulzen te zijn. En iets soortgelijks gold voor winkelpanden. Begin 2015 stond zo’n 20 procent van de kantoren leeg, waarvan de helft langer dan drie jaar. Bij de detailhandel stond zo’n 10% van het beschikbare vloeroppervlakte in de aanbieding, waarvan eenderde langer dan drie jaar. Daar komt bij dat veel bedrijven te ruim behuisd zijn. Houd je rekening met deze ‘verborgen leegstand’, dan is eenderde van alle kantoor- en winkelruimte overbodig. Dat valt op te maken uit een rapport van Officerank, een databedrijf in de vastgoedbranche en uit cijfers van het CBS.

	Vastgoedbezitters die wachten tot de storm voorbij is en denken dat ze daarna de draad weer kunnen oppakken, komen bedrogen uit. Lange termijntrends zorgen voor een afnemende vraag, ongeacht de conjunctuur. Zo is er binnen kantoren steeds minder ruimte nodig per werknemer. Archiefruimte en serverruimte is met de opkomst van de opslag van data ‘in de cloud’ eveneens minder nodig. Vergaderen gebeurt vaker digitaal of buitenshuis. En mensen werken steeds vaker thuis en parttime. Die ontwikkelingen betekenen dat de meeste organisaties met veel minder mensen toekunnen. Een gemiddelde werknemer had in 2005 nog 19 m² kantoorruimte tot zijn beschikking – gezamenlijke ruimtes meegerekend. In 2015 is dat nog maar 15 m² en de onderzoekers denken dat dit in 2020 of 2025 nog maar 12 m² zal zijn.

	Het gevolg van bovenstaande trends is dat – bij een gelijkblijvend aanbod van 54 miljoen m² – in 2025 40 procent van de kantoren in theorie leeg zou komen te staan. In de detailhandel spelen soortgelijke processen. Veel nieuwe winkels worden momenteel leeg opgeleverd, dat wil zeggen dat er nog geen huurder voor is gevonden (bijna 20%). Een belangrijke structurele oorzaak voor de afnemende vraag naar fysieke winkels is het toenemend gebruik van ICT. Daardoor zijn nieuwe vormen van winkelen en werken ontstaan zoals webwinkels en telewerken. Ook de afvlakkende bevolkingsgroei (of zelfs krimp in sommige gebieden) en de dalende beroepsbevolking zorgen voor minder vraag naar ruimte. Dit, gecombineerd met een (te) royaal aanbod - met name in de jaren voorafgaand aan de crisis - heeft geleid tot de huidige leegstandscijfers. 

	 ‘Leegstand is niet per se een maatschappelijk probleem,’ zo merkte het Planbureau voor de Leefomgeving in juni 2014 nuchter op. 

	‘Dat wordt het vooral wanneer die een meer structureel karakter krijgt én wanneer er een negatieve uitstraling op de omgeving vanuit gaat. Denk daarbij aan verloedering en verpaupering van gebieden met veel leegstaande panden.’

	



	



	5. Terug naar de Stad

	In de Griekse oudheid wordt reeds melding gemaakt van burgers die zich rondom een stadskern – de burcht (akropolis) – concentreerden om zich te verdedigen tegen aanvallen van buiten. De polis was een exclusieve en autonome gemeenschap van burgers. Als bindmiddel werden er wetten aangenomen om geschillen binnen de gemeenschap te regelen. 

	Dit Griekse gebruik werd later overgenomen door Italiaanse stadstaten. Met dat verschil dat de Romeinse visie op de polis meer gefocust was op de gedachte van een staat en staatsinrichting die de gemeenschap oversteeg, terwijl de Griekse poleis zich meer richtten op de gemeenschap die de polis voor hen was. 

	In de middeleeuwen (1000–1600 na Christus) bundelden burgers hun krachten in ambachtsgilden. Deze gilden hadden behalve een economische- ook een maatschappelijke functie, afhankelijk van de locatie. In middeleeuws 's-Hertogenbosch voerden de gilden bijvoorbeeld de taken van de brandweer uit. Ook waren de gilden vaak verantwoordelijk voor de bescherming van de stad. In Utrecht werden civiele milities opgericht, die bestonden uit leden van de gilden. Verder deden gilden aan armenzorg, ook voor mensen buiten het gilde.

	In sommige gebieden zorgden de gilden ook voor rechtspraak. In onder andere Antwerpen handelden de gilden handelsconflicten af. In Londen was de rechterlijke macht nog uitgebreider: hier werden ook familiekwesties door de gilden afgehandeld. 

	In de achttiende eeuw vond een markante verschuiving plaats in het mens- en wereldbeeld, waardoor de nadruk kwam te liggen op de ratio. Verlichtingsdenkers zetten zich af tegen kerk en autoriteiten. Zij willen de samenleving opnieuw inrichten. 

	Een van die Verlichtingsdenkers, Adam Smith (1723-1790), legde de grondslag voor het klassiek liberalisme. Hij wordt beschouwd als de vader van de moderne liberale economie en was een belangrijke moraalfilosoof. Zijn magnum opus is ‘The Wealth of Nations’ (1776), een wereldberoemd boek dat gepubliceerd werd in de mondiaal turbulente tijd van de Amerikaanse Revolutie en de beginnende Industriële Revolutie. Privaat eigendom van productiemiddelen gold toentertijd als hèt middel bij uitstek om economische groei te krijgen. Het dominante politieke credo was laissez-faire, laissez passer. 

	Dat liberalisering en privatisering ook nadelen hadden, dat bleek een eeuw later, bij de crash op de Weense aandelenbeurs van 1873. Dit punt in de geschiedenis van het Westerse denken en handelen markeert de overgang van een liberaal tijdperk naar de geleidelijke opbouw van een welvaartsstaat, waarbij de rijksoverheid door middel van wetgeving maatschappelijke veranderingen afdwong. 

	Tien jaar na de Weense crash vond de Duitse kanselier Bismarck de nationale ziektekosten verzekering en de oudedagsvoorziening uit. Daarmee spande hij een vangnet, waardoor hij de Duitse samenleving behoedde voor een hoop ellende en sociale onrust. Tegelijkertijd begonnen Engeland, Nederland, Oostenrijk en andere natiestaten met het bij wet uitbannen van sociale misstanden, zoals de uitbuiting van kinderen en vrouwen door werkgevers. 

	Weer honderd jaar later, in 1973, was de welvaartsstaat in Europa min of meer af. Dat wil zeggen: de scherpste kantjes waren van het kapitalisme af geslepen. De emancipatiestrijd verplaatste zich van het Europese- naar het Wereldtoneel. De oliecrises van 1973 en 1979 symboliseerden het toegenomen zelfbewustzijn van olie-exporterende landen. Zij vormden een blok tegen de belangen van de rijke Westerse industrielanden, die, met hulp van zetbazen (dictators), voor een appel en een ei grond- en hulpstoffen opkochten in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

	Het najagen van nationale belangen domineerde echter nog steeds de internationale politiek. Tegenover het OPEC-blok plaatsten Europa, de VS en Japan een blok van olie-importerende landen. Achtereenvolgende economische crises gaven de vraag naar olie en andere grondstoffen een knauw en de prijzen van deze commodities daalden navenant.

	In de lente van 2011, vond er, zoals het zich nu laat aanzien, weer een waterscheiding in het mens- en wereldbeeld plaats. Het toneel voor maatschappelijke verandering verplaatste zich dat jaar van de wereld van natiestaten terug naar de steden. Die vormden in toenemende mate het afvoerputje waar alle onvrede samenkwam. Terreuraanslagen troffen Madrid, Parijs, New York, Londen, Hamburg en Brussel. Werkloosheid, armoede, honger, onveiligheid en angst teisterden de achterstandswijken van nagenoeg alle metropolissen van Mexico City tot Bangkok en van Barcelona tot Rio de Janeiro. 

	De onvrede vond een uitlaat in allerlei protestbewegingen, van Tunesië en Egypte tot en met Syrië en Turkije, van Griekenland tot en met Spanje, van Berlijn tot Moskou en verder. Ze vulden de straten en pleinen van grote steden. Een aantal burgerbewegingen in Spanje gaf te kennen dat ze ‘de stad aan z’n bewoners wil teruggeven’. Toen Manuela Carmena, de lijsttrekster van de burgerbeweging Ahora Madrid, op 24 mei 2015 aan het Retiro park het podium beklom, werd er geschiedenis geschreven. Vanuit het hele land stroomden er berichten binnen dat niet alleen in de hoofdstad, maar alle grote steden van Spanje protestpartijen en burgerplatforms op winst stonden. 

	Na lange omzwervingen is de cirkel rond en zijn we terug bij de polis van de Grieken, zij het op een hoger niveau van welvaart en met meer nadruk op het individu.

	Verlichte burgers bouwen hun mens- en wereldbeeld op vanuit zichzelf. Al naar gelang dat beeld krachtiger is, zijn zij in staat om meer mensen te overtuigen van hun gelijk. En hoe meer mensen overtuigd raken, hoe groter het effect van hun boodschap.

	Met elkaar bouwen verlichte burgers van de grond af aan een Joint Effort Society op, een samenleving waar niet, zoals bij de welvaartsstaat, voor elk vraagstuk de landelijke overheid wordt aangesproken, maar waarbij iedereen die een misstand signaleert, ook zelf actie onderneemt, steun zoekt bij anderen en met zoveel mogelijk (liefst alle) belanghebbenden naar oplossingen zoekt en die ook zelf, met die anderen, uitvoert. 

	De directe democratie van de Oude Grieken en de representatieve democratie van de welvaartsstaat worden beide vervangen door de persoonlijke, individuele inbreng in een Joint Effort Society, waar het primaat van de staat is vervangen door dat van de gemeenschap. 

	



	



	6. Durf Groot te Denken & Doen

	Business as usual, concludeer je als oppervlakkige lezer maar al te gemakkelijk uit de rekensommen van het Centraal Planbureau en de Nederlandsche Bank. De crisis is voorbij, de economie groeit de komende vier jaren weer met gemiddeld 1,7% per jaar, de werkloosheid is met 4,7% stabiel, de overheidsbegroting vertoont in 2021 een overschot van 1,3% en de staatsschuld daalt. 

	Het leed is geleden, de horizon schijnt, in het land van Maas en Waal. Dat is althans de bovenstroom die we waarnemen. In de onderstroom gaat het er heel wat wilder aan toe. De economische groei komt vooral de winstgevendheid van het bedrijfsleven ten goede, zo wijst nadere analyse uit. Winsten die niet geïnvesteerd worden in Nederland, wegens een gebrek aan vraag, maar die verdwijnen naar het buitenland. Dit is geen incidentele gebeurtenis, maar een zichzelf versterkend proces. Een spiraal naar beneden.

	Eigenlijk zouden de lonen omhoog moeten, maar dat levert werknemers nauwelijks iets op en kost werkgevers handen vol geld. Een doorsnee werknemer waarvan het bruto loon met €100 omhoog gaat, krijgt als gevolg van allerlei inhoudingen handje-contantje maar €45 uitbetaald. De netto loonsverhoging van €45 kost diens werkgever echter, inclusief premies al gauw €130. Tel uit je winst. Politici ergeren zich al een kwart eeuw aan deze weeffout in het sociale systeem, zonder er iets aan te doen. Iets soortgelijks geldt voor de armoedeval. Mensen met een minimum uitkering gaan er door een baan te nemen financieel nauwelijks op vooruit. Een basisinkomen als onvoorwaardelijk recht op een leven zonder armoede zou hier uitkomst kunnen bieden. Het moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen:

	
		Het basisinkomen is losgekoppeld van het wel of niet verrichten van arbeid en van andere persoonlijke omstandigheden. Het wordt zonder meer uitgekeerd aan alle burgers. Iedereen heeft een onvoorwaardelijk recht op hetzelfde bedrag. Alleen dan kan een einde worden gemaakt aan de bureaucratie van het huidige uitkeringsstelsel. Die bureaucratie is dan niet meer nodig om te bepalen of iemand wel of niet recht heeft op een uitkering en hoe hoog die uitkering moet zijn.

		Het basisinkomen moet boven het bestaansminimum liggen. Dank zij de mogelijkheid om te allen tijde terug te kunnen vallen op een gegarandeerd bestaansminimum is niemand meer gedwongen om te werken. Er zullen minder mensen bereid gevonden worden om het geestdodende, saaie, vuile werk te doen. Dus, ofwel de beloning voor dit werk moet omhoog, ofwel het dient te worden geautomatiseerd en gerobotiseerd. Navenant er meer betaald moet worden voor dergelijk werk, is de stimulans om het te automatiseren groter.

		Het basisinkomen vervangt het huidige stelsel van uitkeringen en toelages. Dat maakt het basisinkomen haalbaar en betaalbaar. Hoe hoog moet/kan het basisinkomen dan zijn? Berekeningen uit 2012 wijzen uit, dat wanneer het wordt geprikt op 60% van een modaal jaarinkomen (€28.700), dat in 2012 16,7 miljoen mensen in Nederland in aanmerking zouden zijn gekomen. De enige concessie die in de berekeningen is gedaan is, dat de hoogte van het basisinkomen afhangt van de leeftijd. De hoogte loopt op van netto €200 per maand voor kinderen van 0 tot 5 jaar, tot netto €1.435 per individu per maand voor Nederlanders van 25 jaar en ouder. Kosten: 252 miljard euro per jaar, ofwel 41% van het bruto nationaal product. Alle bestaande sociale voorzieningen verdwijnen. Dat zou in 2012 €169 miljard hebben opgeleverd, ofwel 28% van het bruto nationaal product. Nog te financieren: 83 miljard euro. Stelling: invoering van een basisinkomen is een enorme koopkracht injectie in de economie, met name voor mensen met een laag inkomen. De vraag naar eerste levensbehoeften (eten, drinken, een dak boven het hoofd) zal enorm toenemen. En daarmee ook de btw-inkomsten van de overheid. Via een multiplier effect werkt dit door in de hele economie. A koopt een fiets bij B en B koopt een nieuwe fiets in bij C, die van het geld uit eten gaat, en zo voort en zo verder.

		Het basisinkomen komt het best tot zijn recht wanneer het in een aantal stappen wordt ingevoerd. Eerst in alle landen die de euro als nationale munt hebben. Dit is namelijk een gesloten economie. Tweederde van al het extra geld dat wordt uitgegeven aan het basisinkomen wordt ook weer in de eurolanden besteed. Mocht dit leiden tot een tekort of overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans met de rest van de wereld, dan wordt dat recht getrokken door een devaluatie of revaluatie van de euro ten opzichte van de dollar, de yen, et cetera. Vervolgens zal het individueel recht op een basisinkomen ook over de VS, Japan, China, India en de rest van de wereld uitwaaieren. Goed voorbeeld doet volgen. De ontwikkelingshulp aan landen in Afrika en Zuid-Amerika kan worden uitgebreid, om een basisinkomen voor individuen aldaar te verzekeren, waardoor de toevloed van het aantal immigranten naar Europa en de VS sterk zal dalen. 



	 

	Leegstand zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Robotisering en automatisering zorgen ervoor dat het vieze, vuile, geestdodende werk voortaan door machines wordt gedaan. De gigantische Keynesiaanse bestedingsimpuls zal zich als een olievlek over de hele wereld uitbreiden en zorgen voor veel extra (deeltijd) banen en voor investeringen in een schoner milieu, in zonnepanelen en windmolens. Kortom: in ongewone zaken, die niet eens in onze verbeelding opkomen, omdat ze blijven steken in een procentje meer of minder groei. Durf met z’n Allen, Groot te Denken en Doen en de rest volgt vanzelf.
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